
     Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

 

Zondag 8 oktober 2023 

   Voorganger: ds. G. W. van Vliet 

   Organist: mevr. Willy Misker 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied: Ps. 62:1 en 5 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer 

 

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 

van Hem verwacht ik altijd weer 

mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen. 

Ik wankel niet, want Hij staat vast: 

mijn toevlucht, als het water wast, 

mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

 

Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 

mijn naam rust in de schutse Gods. 

O volk, uw God laat u niet vallen. 

Als gij voor Hem uw hart uitstort, 

vertrouw dat gij gezegend wordt: 

God is een schuilplaats voor ons allen. 

 

Bemoediging en groet 

 

Aanvangswoorden  

 

Gebed om ontferming: Zingenderwijs 46 Eeuwige, hoor ons aan 

 

Eeuwige, hoor ons aan, / wees met het lot begaan 

van wie vergeten wordt, keer op keer. 



Wil ons gebed verstaan, / met hen de weg te gaan. 

Wij bidden U: ontferm U, Heer. 

 

Eeuwige, hoor het lied / van menselijk verdriet. 

Daartegen hebben wij geen verweer. 

Vergeet de tranen niet / van wie geen licht meer ziet. 

Wij bidden U: ontferm U, Heer. 

 

Leefregel: Kol. 3:12-15 

 

Lied: 305:2 en 3 Alle eer en alle glorie 

 

Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 

is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, / vergezicht, 

steek ons met uw stralen aan! 

 

Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, 

vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, / liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed! 

 

DIENST VAN HET WOORD  

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Jona 3 en 4  

 

Lied: 825:7 Want Hij die zozeer anders is 

 

Want Hij die zozeer anders is 

dan al wat wij vereren, 

verscheen in de geschiedenis, 

God zelf, de Heer der heren. 

De eeuwen der onwetendheid 



zijn om, – het is de hoogste tijd 

tot Hem ons te bekeren. 

 

Schriftlezing: Matt. 12:38-41 

 

Lied: 825:8 en 5 God heeft zich zelf ons toegewend 

 

God heeft zich zelf ons toegewend: 

een man verscheen op aarde, 

een mens, in wie Hij onherkend 

zich aan ons openbaarde. 

In Hem als in een tempel heeft 

de God gewoond die eeuwig leeft, 

de ongeëvenaarde. 

 

Ja, Hij is elk van ons nabij, 

hoe hemelhoog verheven; 

in Hem bestaan, bewegen wij, 

in Hem is heel ons leven. 

Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 

de mensen zijn van zijn geslacht, 

voorgoed met Hem verweven. 

 

Verkondiging 

 

Lied: 117a:1 en 2 Gij volken loof uw God en Heer 

 

Gij volken loof uw God en Heer 

wil Hem het loflied zingen. 

Laat de fonteinen van zijn eer 

in ieder hart ontspringen, 

omdat Hij u verkoren heeft, 

omdat Hij u genade geeft, 

door Christus, halleluja. 

 

Hoe groot is zijn barmhartigheid 

voor allen allerwege, 

zijn waarheid en zijn tederheid 

als overvloed van regen. 



Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 

en geeft om niet de zaligheid. 

Zing, zing Hem, halleluja. 

 

GAVEN EN GEBEDEN 

 

Dankzegging en voorbede – Stilte – Onze Vader 

 

Collecte: 1e. Diaconie  

 2e. Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: Rakelings Nabij 38 Het lied van vergeving 

 

Zo ver en tóch nabij zijt Gij, / hart van dit leven bron in mij 

hand op mijn schouder, diep geheim / van liefde die met mij wil zijn 

 

U zet mij recht, wanneer ik val / U geeft mij kracht, en bovenal 

vergeeft U waar oneffenheid / zich op mijn weg heeft uitgebreid. 

 

U bent een God van rechtop staan. / Van  ‘Mens je mag weer verder 

gaan!’ 

Van leven diep en menselijk, / van liefde groot en goddelijk. 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen  

 

Amen – Lied 415:3  

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 



MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

- Dhr. G. Niers, Van Hogendorpstraat, verblijft in Clara Fayoena Heem 

voor revalidatie, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg.  

Weer thuis gekomen uit het ziekenhuis, mevr. W. de Vries Breukink, 

Sportlaan 

 

Soms is het leven een smal, stijgend en bochtig pad vol stenen… Soms een 

stille weg, somber en alleen… Hans Bouma vond daar woorden bij en 

vraagt daarmee van ons anders naar je levensweg te kijken:  

 

Geen makkelijke weg… 

Maar altijd weer bloemen die je vergezellen.  

Fleurige getuigen van het leven, dat onvermoeibaar in jou gelooft.  

Vol verwachting kijken ze naar je op. 

Bij iedere stap die je doet, klinkt een zacht applaus… 

Dus je gaat verder. 

Zo vermoeid als je bent, jíj blijft in het leven geloven – 

onvermoeibaar… 

 

Hoe goed doet het dan als iemand/Iemand met je oploopt, om samen de 

bloemen te ontdekken en de kracht te vinden verder te gaan. 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: mevr. H. Ellen 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:   

Mevr. G. Fledderus-Zevenberg, Karel Palmstraat  

  

Open inloop 

Dinsdagmiddag bent u en ben jij weer van harte welkom in de consistorie 

van de kerk van 14.00 – 16.00 uur. Schuif bij mij aan tafel om even van 

gedachten te wisselen met een kop thee of koffie erbij! De groene zijdeur 

is open.  

 

Inleveren kopij Zuiderklanken. 

De kopij kan ingeleverd worden tot woensdag 11 oktober 12.00 uur, bij 

mevr. Hennie Ellen of via de mail.: kerkblad@pknnav.nl 

 

 

mailto:kerkblad@pknnav.nl


Koffiemorgen Welput 

Woensdagmorgen 11 oktober zijn de deuren van de Welput weer open 

voor iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten. De 

koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 

dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom. Loopt u 

ook binnen??? 

Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Lucie Meijering, tel: 

551346 

 

Sam’s Kledingactie 

Op zaterdag 14 oktober én zaterdag 21 

oktober a.s. kunt u in Nieuw-Amsterdam 

kleding en schoenen inleveren bij de 

Zuiderkerk (achterzijde van de kerk) aan de Vaart ZZ 86. De vrijwilligers 

zijn op beide zaterdagen van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig om de 

goederen in ontvangst te nemen.  

 

Wat mag u allemaal inleveren? Om bovenstaande doelstelling te bereiken, 

mag u behalve uw donatie van kleding en schoenen ook speelgoed, 

knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag 

compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, 

vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren. Graag separaat van de 

kleding verpakt in een gesloten plastic zak.  

Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en 

tafelkleden aan. 

Diaconie Zuiderkerk 

 

Weeksluiting Oldersheem 

Vrijdag 06 oktober is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Zondag 15 oktober 

Voorganger: ds.F. Schipper 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten: 1. Diaconie 

  2. Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 
 


